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Redactie

Colofon

Contact

Inhoud

Het leven is vol ups en downs. Zo ben je vrolijk en vol energie 
en zo lig je in het ziekenhuis met een hartinfarct. Dat gebeurde 
mijn zus afgelopen maandag. Velen zullen dit zelf hebben meege-
maakt of in hun omgeving hebben gezien. En soms komt iemand 
er bovenop, maar soms ook niet. In mijn familie zijn veel ooms en 
tantes overleden aan hartproblemen. Het was dus extra eng dat 
mijn zus daar nu ook mee te maken kreeg. Gelukkig is ze nu weer 
thuis en is ze vol hoop dat het gevaar geweken is.
In de week voor Pasen gingen de gevoelens van Jezus’ leerlingen 
van grote opwinding en feestelijkheid naar enorme droefheid en 
verslagenheid. Hele herkenbare gevoelens voor ons mensen. Maar 
in zo’n korte tijd? En daarna kwam na de dagen van verslagenheid 
een tijd van ongeloof, hoop en daarna vertrouwen. Voor ons mag 
dat een voorbeeld zijn om Pasen te zien als een nieuw begin, een 
nieuwe kans. Om het voorbeeld te volgen dat hij ons heeft voor-
gedaan en opgewekt, samen met de mensen om ons heen, een 
nieuw leven te beginnen. Dat wens ik u namens de redactie toe.

’t Is zalig Pasen vieren
’t Is zalig Pasen vieren

als mensen die dood waren voor elkaar
weer spreken gaan

’t Is zalig Pasen vieren
als huizen die gesloten waren voor elkaar

weer open gaan
’t Is zalig Pasen vieren

als mensen die afhaakten omwille van elkaar
weer verder gaan

’t Is zalig Pasen vieren
als muren die we bouwden tussen elkaar

weer neer gaan
’t Is zalig Pasen vieren
als zijn levensverhaal

steeds verder gaat
’t Is zalig Pasen vieren

als mensen die zijn verhaal
waar ook hebben aanhoord

het weten te beleven met elkaar.

Antoon Vandeputte

Dit parochieblad is in een oplage van 700 exemplaren verspreid in 
de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer kan aangeleverd worden via de 
contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen

Secretariaat – Parochiecentrum – 
Pastorie Heilige Martinus

Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk

tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl

twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl

facebook: 
Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk

Rekeningnr parochie: 
(NL67RABO) 01774 93 232

Het parochiecentrum is op werkdagen 
bereikbaar van 9.30 uur – 12.00 uur.
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Pastoor Theo Lamers

Pasen
We gaan de Goede week en de paastijd 
tegemoet. Nog langer dan de veertigdaagse 
Vastentijd vieren we de Vijftigdaagse Paastijd. 
Juist in deze periode mogen we stilstaan bij de 
kerk van ons christelijk geloof, dat Jezus zijn 
leven voor ons heeft gegeven aan het kruis en 
God Hem over de grenzen van de dood heen 
naar Nieuw Leven heeft gebracht. 
Het is geen eenvoudige (geloofs)uitspraak. En 
daar hoeven we ons ook niet bezorgd over te 
maken. Als we in de schrift lezen, zien we ook 
hoe de leerlingen van Jezus er in het begin 
niets van begrijpen, van wat er nu gebeurt. In 
eerste instantie vluchten ze, sluiten ze zich bij 
elkaar op, zijn ze eerder bang dan vol geloof. 

Beetje bij beetje krijgen ze vertrouwen en 
juist het Pinksterverhaal (op de vijftigste dag) 
geeft hen moed en Geestkracht om de Blijde 
Boodschap te verkondigen, vanuit de opdracht 
van Hemelvaart: ‘gaat en maakt alle volkeren 
tot mijn leerlingen.’
Niet voor niets vieren wij ieder jaar op nieuw 
Pasen, is er ieder jaar de paastijd van vijftig 
dagen, opdat ook wij meer en meer mogen 
leren wat Pasen voor ons betekent. Want ook 
wij worden uitgenodigd om in het leven van 
iedere dag paasleerlingen te zijn: om de blijde 
boodschap te verkondigen in woord en daad, 
in wie wij zijn, in wat we doen, in wat we 
kunnen betekenen voor onze families, onze 
samenleving en onze wereld. 

Paasleerling zijn is niet iets van vijftig dagen, 
leerling van Jezus ben je je leven lang! 
Hopelijk mag Pasen 2026 ook ons weer moed 
geven om er op uit te gaan, leerling te zijn en 
de Blijde boodschap uit te dragen. Net als die 
eerste leerlingen mogen ook wij steeds weer 
groeien in ons geloof in de Verrezen Heer!

Namens het pastoraal team wens ik u een Zalig 
Pasen!

Vicaris Theo Lamers,
pastoor

Pasen betekent
Pasen betekent

dat al die bijna onmogelijke dingen,
die Jezus in zijn leven ter sprake bracht

- zoals universele vriendschap
tussen de kinderen van de Vader

of de voorkeur voor armen en geringen -
toch mogelijk zijn.

Pasen betekent
dat God,

die Jezus uit de doden deed opstaan,
achter al dat mogelijke

tenvolle staat.
Pasen geeft het diepe vertrouwen

dat Hij alles ten goede keert
maar niet zonder mij,

niet zonder de anderen.
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Woord van de bisschop

Onlangs is er een nieuwe boek van onze bisschop ver-
schenen onder de titel ‘Een verwelkomende kerk. Ka-
tholiek leven in deze tijd.’ Daarin brengt de bisschop, 
bij gelegenheid van zijn 10-jarig jubileum als bisschop 
van ’s-Hertogenbosch een aantal artikelen en columns 
samen die hij in de afgelopen 10 jaar heeft geschre-
ven. Het onderstaande artikel komt uit dit boek, is 
geschreven ten tijde van de oorlog in de Oekraïne, 
maar ook nu nog actueel...

Vrede zoeken in een tijd van oorlog
Opnieuw woedt een vreselijke oorlog in Europa. De 
meeste politici spreken stevige taal. Eerlijk gezegd 
ben ik verbaasd over het gemak waarmee niet zelden 
door deskundigen, gezien de vreselijke beelden uit 
oorlogsgebieden, over een dreigende oorlog wordt 
gesproken. Hoe kan vanuit christelijk perspectief de 
huidige situatie worden beoordeeld?

Indammen van oorlog
Als een van de weinig morele leiders in onze wereld 
doet paus Franciscus voortdurend oproepen tot dia-
loog en het zoeken van vrede. Hij staat daarmee in de 
lijn van de jonge Kerk. De christenen in de eerste eeu-
wen vormden een kleine minderheid in het Romeinse 
Rijk en waren overwegend pacifisten. Zij kenden het 
woord van de Heer: wie het zwaard opneemt, zal 
door het zwaard vergaan. Na de bekering van keizer 
Constantijn ontstaat er een nieuwe situatie. Er komen 
christelijke overheden en tot schrik van menig ge-
lovige gaan christelijke vorsten oorlog voeren. Voor 
theologen is er zo werk aan de winkel. Zij moeten 
nadenken over het vraagstuk van oorlog en vrede en 
met name over de vraag wanneer een oorlog legitiem 
genoemd kan worden. Grote theologen als Ambrosius 
en Augustinus hebben hun hoofd gebroken over deze 
vraag.
Zij ontwikkelden de leer van de rechtvaardige oorlog. 
Niet om oorlog te legitimeren maar juist om oorlogen 
in te dammen. Alleen een verdedigingsoorlog is legi-
tiem en er moet een strikt onderscheid zijn tussen sol-
daten en burgers. De waterbronnen, de akkers en de 
wijngaarden van de tegenstanders mogen niet worden 
vervuild of vernietigd. Als wij deze bijbelse criteria 
op ons laten inwerken, wordt duidelijk dat christenen 
alles moeten doen om de vrede te beschermen of te 
herstellen.

Maria en de vrede
Precies vijf jaar na het einde van de Tweede Wereld-
oorlog, op 15 augustus 1950, kondigde in Rome paus 
Pius XII het dogma van Maria Tenhemelopneming af. 
Al in de vroege Kerk leeft onder christenen breed het 
geloof dat Maria, als eerste van de gelovigen, haar 
Zoon heeft mogen volgen in de opstanding.

In de Rooms-Katholieke traditie heeft Maria de titel 
Koningin van de vrede. Wij mogen, volgens de ka-
tholieke spiritualiteit, ons toevertrouwen aan haar 
gebed. Maria brengt ons bij Christus als onze vrede. 
De huidige toestand zet het handhaven van de we-
reldvrede hoog op de agenda. De christelijke kerken 
en de andere wereldgodsdiensten behoren tot de 
zogenaamde soft powers in onze wereld. Verreweg de 
meeste wereldburgers zijn nog steeds op hun geloof 
aanspreekbaar. Tegen die achtergrond is het belangrijk 
om alle spirituele krachten in de wereld te bundelen 
en te zoeken naar vrede. In deze zomertijd mogen wij 
dankbaar zijn voor onze vrije dagen maar tegelijk zijn 
wij geroepen om te bidden en te werken aan vrede. 
Zalig die vrede brengen, zegt Jezus, want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden.

Dr. Gerard de Korte,
bisschop van ’s-Hertogenbosch

Een 
verwelkomende 
kerk
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Het parochiebestuur

De Veertigdagentijd, een tijd van vasten en bezinning 
zitten er bijna op. Die tijd eindigt met de Goede Week 
waarin we op Goede Vrijdag de kruisdood van Jezus 
herdenken en op Witte donderdag hoe Hij ons het 
sacrament van de Eucharistie schonk. En nu maken wij 
ons op om ons belangrijkste hoogfeest te gaan vieren: 
Pasen, het mysterie van Zijn verrijzenis, zijn opstan-
ding uit de dood. Een dag omgeven met veel myste-
rieuze gebeurtenissen zoals door de vier evangelisten 
ieder op zijn manier beschreven. De vrouwen bij het 
geopende graf met mannen in stralend witte gewaden 
die hun Zijn opstanding verkondigen. Zijn verschijnen 
aan de vrouwen. Zijn verschijnen aan Maria Magdalena 
die denkt dat Hij de tuinman is en Hem daarna pas 
herkent. Zijn leerlingen die het pas geloofden toen Hij 
aan hun verscheen. Het verhaal van de Emmaüsgan-
gers.

Voor ons is Pasen de viering van Zijn glorieuze opstan-
ding uit de dood, Zijn overwinning op de dood, het 
begin van Zijn eeuwigdurend koningschap. Een feest 
van nieuw leven, hoop en inspiratie. 

Het pastorale team, het parochiebestuur en de me-
dewerkers van het parochiesecretariaat wensen u een 
Zalig Pasen.

Power of Fire
‘Power of Fire… een dag vol vuur! 
Samen met andere vormelingen het 
vuur van de Heilige Geest (verder) 
ontdekken en mee naar huis nemen! 
Dat gunt u toch alle vormelingen 
uit ons bisdom… kom daarom samen 
met de vormelingen uit uw parochie 
naar deze geweldige dag op zaterdag 
11 april 2026 en laat hen ervaren dat 
de Kerk jong, levendig en vol vuur 
is!’

Met deze alinea klopt de uitnodiging aan onze parochie. 
En natuurlijk gunnen we Daan, Kasper, Nicole, Oscar, 
Maja en Natasza het om deze dag mee te maken. Naast 
de voorbereidingsmomenten op vrijdagavond, is de 
Power of Fire ook onderdeel van hun programma. 
 
Maar wat staat ze dan te wachten in Den Bosch? Om 
10.00 uur wordt de dag geopend door Mgr de Korte met 
een eucharistieviering in de St. Janskathedraal, tijdens 
deze viering wordt het vuur van deze dag aangestoken, 
dat wordt meegedragen naar het Sint Janscentrum, de 

Familiepastoraat

centrale plaats voor het Grote Power of Fire-spel. Een 
spel met een wedstrijdelement; 40 spellen, opdrachten 
en vragen waar punten mee zijn te verdienen. En hier-
voor hebben ze maar 3.5 uur de tijd. Dat lijkt misschien 
tijd genoeg, maar niets is minder want er zullen keuzes 
gemaakt moeten worden. 

Wat staat er op het spel? Naast de eer als winnaar van 
2026, mag de wisseltrofee meegenomen worden naar de 
parochie. Patrick heeft onze vormelingen nog een extra 
prijs beloofd, als zij dit jaar de trofee mee naar Cuijk 
nemen, dan trakteert hij op (echte!) Bossche Bollen. 

Daarmee komt het Vormsel dan ook echt dichterbij, op 
zondag 24 mei tijdens het Pinksterfeest ontvangen de 
dames en heren dit mooie sacrament in de St. Marti-
nuskerk Cuijk. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit 
met hen te vieren. 

Ben je nieuwsgierig geworden naar de eucharistieviering 
tijdens de Power of Fire, ook daarbij ben je welkom. 
Natuurlijk in Den Bosch, maar het is ook naar Cuijk te 
brengen dankzij de livestream op het ‘Sint-Jan Den 
Bosch’ YouTube kanaal. 
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Eerste Heilige Communie
Het feest van de Eerste 
Heilige Communie komt 
steeds dichterbij! Stapje 
voor stapje groeit de 
tafel met de cadeautjes 
die we krijgen. 

We hebben het belang 
van vriendschap ont-
dekt; we weten nu dat 
we altijd sorry kunnen 
en mogen zeggen tegen 
elkaar, maar ook bij 
God. We hebben gezien 
dat vrede maken al heel 
klein begint. 

We weten dat we brood en wijn naar het altaar bren-
gen en dan wordt veranderd in het Grootste geschenk 
dat God ons heeft gegeven. 

Vier het feest met de communicanten mee op zondag 
14 juni! 

Geest uit de lamp? 
Het lijkt erop dat er mensen leven met het beeld dat 
het in ons gezin heel makkelijk zal zijn om het geloof 
door te geven aan de kinderen. Ik stel me zo voor dat 
mensen dan ook denken dat leerkrachten hun kinde-
ren makkelijk aan hun huiswerk krijgen en tandartsen 
zonder problemen de mondzorg van hun kinderen 
overbrengen. 

Ik denk dat we als ouder daarin onderweg met de 
kinderen tegen vergelijkbare dingen aanlopen en mis-
schien zijn de vlakken waarin we werkzaam zijn, nog 
wel eens zo moeilijk om over te brengen. Regelmatig 
word ik om advies gevraagd over het geloof leren aan 
je kinderen, ik betrap mezelf erop dat ik daar 10 jaar 
geleden veel makkelijker over dacht dan nu. 

Praktiserend christen ben ik al heel lang, ik heb din-
gen meegekregen, ben zelf na gaan denken en mijn 
geloofsleven blijft zich ontwikkelen. Papa ben ik pas 5 
jaar en zoals alles wat ik leer en ontdek in de opvoe-
ding, komt het geloof overbrengen ook voorbij. 
Maar ik ben ervan overtuigd, dat er een heleboel 
dingen zijn die kinderen van je overnemen, omdat je 
het met overtuiging doet. Vanaf de eerste dag hebben 
we God en Zijn aanwezigheid meegenomen bij onze 
kinderen. Voor de nacht, 3 kruisjes op het voorhoofd 
en de vraag aan Hem om over de kinderen te waken. 

Onze oudste, 5 jaar, maakt voor het slapen een kruis-
teken en vertelt zelf iets waarvoor hij God wil bedan-

Familiepastoraat

ken of van Hem wil vragen. Zo jong als hij is, dankt 
hij niet alleen voor de leuke dingen die er gebeuren, 
maar vraagt hij ook of God extra zorgen voor zieke 
klasgenootjes of hulp voor de juf. 

Wanneer ik hem vraag of hij nog iets wil zeggen tegen 
God, zegt hij de laatste tijd vaak: tegen de heilige 
Geest. Het viel me op dat hij dit zo vaak zegt en Che-
riva vertelde me dat hij gezegd had dat die lijkt op de 
geest van Aladdin, uit de animatiefilm van Disney. 
Natuurlijk heeft Cheriva hem verteld dat ze niet het-
zelfde zijn. De geest van Aladdin kan 3 wensen vervul-
len, de heilige Geest vervult geen wensen, die kunnen 
we wel vragen of hij ons wil helpen en dat zal Hij vast 
en zeker doen. 

Wat ooit begon met 3 kruisjes op het voorhoofd door 
papa of mama, is inmiddels zelf een kruisteken en een 
klein gebed voor het slapen gaan. Waarbij onze oudste 
een duidelijk beeld heeft bij de heilige Geest, een 
beeld dat zich vast en zeker nog verder gaat ontwik-
kelen. 

Om de meest bekende beeldspraak te gebruiken: we 
mogen en kunnen van onze vrucht het zaadje planten 
en het de omstandigheden geven om te ontkiemen 
en te wortelen. Laten zien hoe wij de boom van ons 
geloof verzorgen en vrucht laten dragen en verder 
bidden, hopen en erop vertrouwen dat het zaadje in 
de goede aarde is gevallen, zodat het sterke wortels 
kan schieten en onze 4 kinderen ieder hun eigen band 
op mogen bouwen met onze God. 

Het allerliefste zou ik over die olielamp wrijven en 
wensen dat ze mijn geloof en vertrouwen in God 
hebben en houden. Maar God is voor mij geen wens-
put, daarom vraag ik Hem om met ze mee te gaan en 
moedig ik ze zachtjes aan hun hart open te zetten 
voor Hem. 
En mag ik je vragen om als het je lukt zo af en toe 
voor alle ouders en kinderen te bidden?
Dank je wel.

Patrick 
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Uit de parochie

Terugblik op Adventactie 2025 
In de periode van de advent, de vier weken naar 
Kerstmis, hebben we binnen de parochie ons best 
gedaan om te sparen voor een solarpomp in Kenia. 
Stichting Namelok heeft per pomp €1000,-- nodig. 
Onze parochie St. Martinus heeft een bedrag van 
€1000,-- overgemaakt! 

We zien op de overzichtsfoto waar de pomp moet 
komen bij de akkers. Op het grijze dak komen de 
zonnepanelen. De Kenianen hebben zelf een gat in 
de bodem gegraven op een plek waar de apparatuur 
water registreert. In dat gat is de pomp gemaakt. 
Deze pomp werkt op zonne energie opgewekt door 
de panelen op het dak. Zowaar komt er water uit. 
De gezinnen zijn dankbaar dat de “Martinuspomp” is 
gemaakt en functioneert. 

Inge en Ferdi, de mensen achter stichting Namelok, 
mailden ons:
Ook dit jaar zijn we weer solarpompen aan het plaat-
sen in Kenia. Dit mede dankzij uw financiële bijdrage. 
Namens stichting Namelok, maar zeker namens de 
mensen die gebruik maken van deze pompen; hartelijk 
dank.

Ferdi en Inge, Stichting Namelok

Programma orgelconcerten 2026
De data waarop er in 2026 orgelconcerten in de Sint 
Martinuskerk plaatsvinden, zijn: 

Zondag 19 april om 20.00 uur: Pieter Dirksen met 
medewerking van het Collegium Musicum o.l.v. An-
thony Zielhorst. 

Zaterdag 30 mei van 09.00-17.00 uur: orgeldag o.l.v. 
Tineke Steenbrink.

Zondag 28 juni om 20.00 uur: Ute Gremmel-Geuchen 
(Kempen).

Zondag 6 september om 20.00 uur: Pieter Dirksen 
(orgel en clavecimbel).

4 mei herdenking

Op 4 mei wordt in Cuijk traditiegetrouw in de Sint 
Martinuskerk een herdenking gehouden, die wordt ge-
organiseerd door de gezamenlijke kerken in Cuijk en 
omstreken. De leerlingen van groep 8 van basisschool 
De Harlekijn zijn hier ook bij betrokkenen en leveren 
op hun eigen manier een bijdrage aan de bijeenkomst. 

Na de bijeenkomst worden bloemen gelegd bij het 
Joods monument en bij de barmhartige Samaritaan 
op het Stationsplein. Hier wordt om 20:00 uur ook de 
twee minuten stilte gehouden. 

Het landelijk thema is dit jaar “De geschiedenis be-
grijpen”. In de bijeenkomst in Cuijk wordt dit mede 
ingevuld door het bijzondere oorlogsverhaal van de 
van oorsprong uit Vianen stammende familie Peters. 

De muziek wordt verzorgd door mandolineorkest 
Kwint. De bijeenkomst begint om 18:45 uur.
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

Stille Zaterdag
Stilte van het graf

Zaterdag 4 april
Deze dag is er géén eucharistieviering om 
10.00 uur
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk 
	 Święconka, zegening van de Poolse 
	 paasmandjes

Paaszaterdag
Feest van de verrijzenis 

van onze Heer Jezus Christus
Zaterdag 4 april
	21.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 Paaswake m.m.v. Creation – 
	 televisiemis KRO/NCRV

Eerste Paasdag
Zondag 5 april
	9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
	9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers,
	 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
	 Escharen
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. ensemble 
	 Gaudete in Domino
	10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 Paaszondagviering m.m.v. 
	 gelegenheidskoor
	11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering 

Tweede Paasdag
Maandag 6 april
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Nen Dit Sakmas

Woensdag 8 april
	10.30 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 ouderen- en ziekenviering

2de Zondag van Pasen 
Zaterdag 11 april
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 12 april
	9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken Land van Cuijk
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering met orgelspel
	10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 
	11.00 uur, MFA de Agaat, 
	 eucharistieviering

3de Zondag van Pasen
Zaterdag 18 april
	19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 19 april
	9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
	 Escharen
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. gemend koor 
	 Cantamus Rijkevoort
	11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

4de Zondag van Pasen 
Zaterdag 25 april
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 26 april
	9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken Land van Cuijk
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor 
	 Glorious
	10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 

5de Zondag van Pasen
Zaterdag 2 mei
	18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 3 mei
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor 
	 Glorious - televisiemis KRO/NCRV
	10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering 

6de Zondag van Pasen
Zaterdag 9 mei
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 10 mei
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering met orgelspel
	10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering
	10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken Land van Cuijk
	11.00 uur, MFA de Agaat, 
	 eucharistieviering onder voorbehoud
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

 H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

Hemelvaart van de Heer
Donderdag 14 mei
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. koor Overasselt

7de Zondag van Pasen
Zaterdag 16 mei
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 17 mei
	9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
	 Escharen
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace
	10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Elements 
	 Jeugdkoor Cuijk
	11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

Pinksteren
Zaterdag 23 mei
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 24 mei
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering/Vormsel m.m.v. Creation
	10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 
	10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. koor 
	 H. Martinus Epe

Tweede Pinksterdag
Maria Moeder van de Kerk

Maandag 25 mei
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Nen Dit Sakmas

Drievuldigheidszondag
Zaterdag 30 mei
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 31 mei
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. herenkoor Haps
	8.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. het seniorenkoor
	10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken Land van Cuijk
	11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

Sacramentsdag
Zaterdag 6 juni
	18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 7 juni
	9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering met samenzang
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. cantors
	11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

11de Zondag door het Jaar
Zaterdag 13 juni
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 14 juni
	9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken Land van Cuijk
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering-EHC m.m.v. 
	 jeugdkoor Glorious
	10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 
	11.00 uur, MFA de Agaat, 
	 eucharistieviering onder voorbehoud

12de Zondag door het Jaar
Zaterdag 20 juni
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 21 juni
	9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
	 Escharen
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering met orgelspel
	11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

13de Zondag door het Jaar
Zaterdag 27 juni
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 28 juni
	9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken Land van Cuijk
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor 
	 Glorious
	10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 
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14de Zondag door het Jaar
Zaterdag 4 juli
	18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
Zondag 5 juli
	9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering met samenzang
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering 
	11.00 uur, MFA De Valuwe, eucharistieviering

15de Zondag door het Jaar
Zaterdag 11 juli
	19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
Zondag 12 juli
	9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering 
	 m.m.v. de Maasklanken Land van Cuijk
	10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering met orgelspel
	10.00 uur, Lambertuskerk Linden, zondagviering 

Liturgische kalender

Feesten komende periode 

Zo 5 april, Pasen
Zo 12 april, 2de Zondag van Pasen 
Ma 13 april, H. Martinus I, paus en martelaar
Zo 19 april, 3de Zondag van Pasen 
Za 25 april, H. Marcus evangelist, feest
Zo 26 april, 4de Zondag van Pasen 
Wo 29 april, H. Catharina van Siena, 
maagd en kerklerares, patrones van het continent
Do 30 april, H. Pius V, paus
Vr 1 mei, H. Jozef, de arbeider
Zo 3 mei, 5de Zondag van Pasen 
Zo 10 mei, 6de Zondag van Pasen 
Wo 13 mei, H. Servatius, bisschop
Do 14 mei, Hemelvaart van de Heer
Zo 17 mei, 7de Zondag van Pasen
Ma 18 mei, H. Johannes I, paus en martelaar
Zo 24 mei, Pinksteren
Ma 25 mei, Heilige Maria, Moeder van de Kerk
Wo 27 mei, H. Augustinus van Canterbury, bisschop
Do 28 mei, Onze Heer Jezus Christus, 
eeuwige Hogepriester
Vr 29 mei, H. Paulus VI, paus
Zo 31 mei, Drievuldigheidszondag
Di 2 juni, HH. Marcellinus en Petrus, martelaren
Wo 3 juni, HH. Carolus Lwanga en gezellen, martela-
ren van Oeganda
Vr 5 juni, H. Bonifatius, bisschop en martelaar
Za 6 juni, H. Norbertus, bisschop
Zo 7 juni, Sacramentsdag
Do 11 juni, H. Barnabas, apostel gedachtenis
Vr 12 juni, H. Hart van Jezus
Za 13 juni, H. Antonius van Padua, 
priester en kerkleraar
Zo 14 juni, 11de Zondag door het Jaar
Vr 19 juni, H. Romualdus, abt
Zo 21 juni, 12de Zondag door het Jaar
Ma. 22 juni, HH. John Fisher, bisschop, en Thomas 
More, martelaren
Wo 24 juni, Geboorte van de H. Johannes de Doper

hoogfeest
Za 27 juni, H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en 
kerkleraar
Za 28 juni, Onbevlekt Hart van Maria
Zo 28 juni, 13de Zondag door het Jaar
Ma 29 juni, HH. Petrus en Paulus, apostelen, 
Hoogfeest
Di 30 juni, HH. Eerste Martelaren van Rome
Vr. 3 juli, H. Thomas, apostel feest
Zo 5 juli, 14de Zondag door het Jaar
Ma 6 juli, H. Maria Goretti, maagd en martelares
Di 7 juli, Heilige maagd Maria, 
Zoete Moeder van Den Bosch
Do 9 juli, HH. Martelaren van Gorcum
Za 11 juli, H. Benedictus, abt, 
patroon van het continent
Zo 12 juli, 15de Zondag door het Jaar

Dagelijkse vieringen

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10 uur.

Op de vrijdagen is er om 9.30 uur, voorafgaand aan de 
eucharistieviering een rozenkransgebed.
Vrijdag 1mei, vrijdag 5 juni en vrijdag 3 juli is er om 
19.00 uur een Taizéviering. 

De viering in Castella is iedere vrijdag om 19 uur (m.u.v. 
de eerste vrijdag van de maand, dan wordt er in huis 
communie rondgebracht).

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn te volgen 
via de livestream die te vinden is op de website 
www.martinuscuijk.nl. Op zondagen en bijzondere mo-
menten wordt de viering ook uitgezonden via Omroep 
Land van Cuijk.
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Contactgroepen Rondom de Torens

Rondom de Martinustoren – Cuijk
Maarten Hermens 	 06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 	 06 - 30419215

Rondom de Jozeftoren – Cuijk
Anita van den Berg	 06 – 11340342
Annemarie Emmen	 06 - 18386375
Denise Hendriks	 06 - 13234675
Theo Roelofs	 06 - 14982090

Rondom de Lambertustoren - Beers
Harry van Haren 	 0485 - 314333
Tiny Josemanders	 0485 – 317936
Wilma van Daal 	 0485 - 313871

Rondom de Antoniustoren – Vianen
Truus Hofmans 	 0485 - 316228

Rondom de Agathatoren – St. Agatha
Thea Hermans	 0485 - 315892
Gerard Smits	 0485 - 316066

Rondom de Martinustoren – Katwijk
Ria van Kempen-Jeursen	 0485 - 317612

Rondom de Lambertustoren - Linden
Jan van den Broek 	 0485 - 322819
Herman van Rhee	 0485 - 315904
Ton Keijzers	 0485 - 384067

Parochiestatistiek

Riny Linders – van der Lienden
Leny Hurkens - Loeffen

ons gebed wordt gevraagd voor 
Peter van Grinsven
Elly Loeffen – Bardoel
Lambert Bardoel
Frans JanssenUitvaart

Ons gebed wordt gevraagd 
voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. 
We hebben van hen 
afscheid genomen in de 
kerk of in het 
crematorium:

Nog niet alle spullen van Kerstmis zijn opgeruimd, of 
we zijn al weer op weg naar Pasen. We mochten het 
nieuwe jaar starten met de viering van de KRO/NCRV 
op Driekoningen. We hebben de nieuwe sluitplaat mo-
gen plaatsen in de kerk, met heel veel dank aan Titus! 
Tegelijkertijd hebben we (onzichtbaar) de handlier 
kunnen vervangen door een elektrische lier waar we 
met de Kerstkrans en Carnaval al goed gebruik van 
hebben kunnen maken. We hebben genoten van een 
mooie en feestelijke carnavalsviering.

En nu zijn we onderweg naar Pasen. In de afgelopen 
weken is, met dank aan Maarten, vanaf Carnaval de 
Woestijn weer langzaam in een paastuin aan het ver-
anderen. Iedere week komt er opnieuw een element 
bij dat ons dichter bij Pasen brengt: de woestijn, de 

Geloofsgemeenschappen

Rondom de 
Martinustoren Cuijk

weg, het water, het licht en het eerste nieuwe leven. 
De lezingen van iedere zondag nodigen er toe uit om 
naar Pasen toe te gaan. 

Achter de schermen zijn de voorbereiding voor de 
Goede week in volle gang, met enkele bijzondere 
elementen: The Passion (in de tuin van de pastorie), 
Kruisweg by night (in Katwijk) en de opname van 
de paaswake in de paasnacht. We raken een beetje 
gewend aan de komst van de KRO/NCRV, maar het 
is wel heel bijzonder dat we de paasnacht met heel 
Nederland mogen vieren. Overigens wordt deze keer 
de paaswake niet live uitgezonden, maar rond 22.30 
uur, op het moment dat er zendtijd beschikbaar is. 
Onze kaarsenleverancier heeft op ons verzoek zelfs 
een eigen paaskaars gemaakt.

De symbolentafel van de Eerste Communie groeit ook 
iedere maand met elementen uit het communiepro-
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ject: een parel, bloemen (van lego), een wereldbol, 
een vriendschaps-icoon. Steeds meer komt het com-
muniefeest dichterbij! U leest er meer over op de 
familie-pagina.
Vanaf Pasen mogen we veel feest vieren: Pasen, Eer-
ste Communie en vormsel. Het zijn mooie moment in 
het parochieleven.

De voorbereidingen zijn in volle gang… U bent van 
harte welkom om mee te vieren.

Contactgroep rondom de Martinustoren Cuijk

Geloofsgemeenschappen

Rondom de 
Lambertustoren Beers

Zoals velen weten heeft Harrie van Haren, contactper-
soon van onze geloofsgemeenschap, een stapje terug 
gedaan vanwege een verslechterende gezondheid. Op 
dit moment houdt Tiny Josemanders de boel draai-
ende in Beers samen met de werkgroep. 

Zijn er vragen, bel dan 0485-317936 (vast nummer) of 
mail naar tjosemanders@home.nl 

Rondom de 
toren H. Agatha
Bezoekersseizoen 2026 van start – 

ontdek het kloosterleven.
Van Tweede Paasdag 6 april tot en met 1 novem-
ber 2026 opent het klooster weer zijn deuren voor 
bezoekers. Iedere woensdag-, donderdag-, vrijdag- en 
zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur zijn belangstel-
lenden welkom om kennis te maken met het kloos-
terleven, de geschiedenis en de bijzondere sfeer van 
deze eeuwenoude plek.

Tentoonstelling ‘Ora et labora’
Centraal in 
het bezoe-
kersseizoen 
staat de 
tentoonstel-
ling ‘Ora et 
labora’, over 
het dage-
lijkse kloos-
terleven. 
Bezoekers zien bijzondere voorwerpen, archiefstuk-
ken en oude boeken die in het klooster bewaard zijn 
gebleven. Daarnaast zijn ook de kloosterkerk met het 
indrukwekkende Mauritsraam en de pandgang vrij te 
bezichtigen.

Rondleidingen
Wie meer wil weten over de geschiedenis en de 
verhalen achter het klooster, kan deelnemen aan een 
rondleiding. Elke vrijdagmiddag om 14.00 uur is er een 
inlooprondleiding (kosten € 5,00 per persoon). Vooraf 
aanmelden wordt aangeraden. Voor groepen zijn rond-
leidingen op afspraak mogelijk (minimaal 8 personen, 
€ 5,00 per persoon).

Vespervieringen
Elke laatste zondag van de maand om 16.00 uur vindt 
in de kloosterkerk een vesperviering plaats. Deze vie-
ringen zijn vrij toegankelijk voor belangstellenden die 
een moment van rust en bezinning zoeken.

Kloostertuin
Ook de 2 hectare grote kloostertuin met monumen-
tale bomen is overdag vrij te bezoeken en biedt een 
bijzondere combinatie van natuur, rust en historie. Op 
donderdag 11 juni om 14.00 uur is er een rondlei-
ding in de Kloostertuin waar dan o.a. de ruim 100 jaar 
oude in bloei staande Liriodendron te bezichtigen is. 
Kosten € 5,00 deelname opgeven via 
info@kloostersintagahta.nl.

Kloostermarkt zondag 5 juli
Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven dat ge-
huisvest is in Klooster Sint Agatha bestaat dit jaar 20 
jaar. Om dit te vieren is er op zondag 5 juli om 11.00 
uur een eucharistieviering in de kloosterkerk. Vanaf 
13.00 uur is een kloostermarkt waar diverse kloosters 
vertegenwoordigd zijn, met workshops over archive-
ren, naaldkunst een cinema met films over het kloos-
terleven en muziek. Zet dit alvast in je agenda!

Poortgebouw 
Het poortgebouw met kleinschalige horeca en terras is 
op de openingsdagen toegankelijk van 12.00 tot 17.00 
uur. Bezoekers kunnen hier genieten van o.a. koffie 
met kloosterkoek of het eigen kloosterbier.

Van het Erfgoedcentrum Sint Agatha
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Geloofsgemeenschappen

Rondom de 
Lambertustoren Linden

Goede Week in Linden
Ook dit jaar biedt de Lambertus Geloofsgemeenschap 
in Linden ieder die dat wil de mogelijkheid om de 
vieringen in de Goede Week te kunnen meemaken. De 
vieringen met samenzang zijn eenvoudig en meditatief 
van karakter en iedereen mag zich welkom weten in 
het oudste kerkje van de parochie.

Op Palmzondag 29 maart vindt om 10.00 uur de 
wijding van de palmtakken plaats, gevolgd door een 
communieviering.

De Witte Donderdagviering op donderdagavond 2 
april begint om 19.00 uur en een dag later, op Goede 
Vrijdag, eveneens om 19.00 uur, wordt het lijden en 
sterven van Jezus herdacht.

Op Paaszondag 5 april om 10.00 uur viert de Lindense 
Geloofsgemeenschap de Verrijzenis van Jezus. Tijdens 
die viering zal het Gelegenheidskoor o.l.v. dirigent 
Joost Angenent en met begeleiding van organist Ton 
Keijzers de zang verzorgen. Na afloop van die feeste-
lijke plechtigheid wordt koffie gedronken in het nabij 
gelegen dorpshuis De Burcht.

De volgende Zondagvieringen in Linden
Ook in de komende maanden bestaat de mogelijk-
heid om op zondagmorgen de vieringen in Linden mee 
te maken. De diensten zijn op de tweede en vierde 
zondag van de maand en beginnen steeds om 10.00 
uur. Aansluitend wordt koffie gedronken in dorpshuis 
De Burcht.
De Lindense Geloofsgemeenschap wil een ‘herberg’ 
zijn voor iedereen die bezinning en rust zoekt in het 
leven.

De data voor de Zondagvieringen in de heilige Lamber-
tuskerk in Linden zijn:
Paaszondag 5 april om 10.00 uur
Zondag 26 april om 10.00 uur
Zondag 10 mei om 10.00 uur
Zondag 24 mei om 10.00 uur Pinksteren
Zondag 14 juni om 10.00 uur
Zondag 28 juni om 10.00 uur

Opbrengst Adventsactie
Samen met de andere geloofsgemeenschappen binnen 
onze parochie is er tijdens de afgelopen Advent een 
collecte georganiseerd voor de Stichting Namelok in 
Sint Anthonis.
Via deze stichting verzorgen Ferdi Verberk en Inge 
Vloet waterputten in Kenia.

Bent u ook zo benieuwd??
Het is al 
bijna Pasen. 
Na een 
Kerst in de 
steigers nu 
met Pasen 
een nieuwe 
start in een 
prachtig 
gerestau-
reerde kerk. 
We hopen 
met Pasen 
na driekwart 
jaar restau-
ratiewerk-
zaamheden 
de kerk 
volledig 
te kunnen 
gebruiken. Wij kunnen met recht zeggen “Het licht 
verdrijft de duisternis”. Een echte Paasgedachte. 

Nieuwsgierig geworden?? 
Het koor en de organist zijn aan het repeteren om 
een mooie Paasviering te kunnen verzorgen, op Eerste 
Paasdag om 9.30 uur. Pasen is ook het begin van de 
lente, de aarde wordt weer wakker, het groeit en 
bloeit van alle kanten. Voor de meimaand zijn weer 
de contacten gelegd en dus zijn er weer diverse 
vieringen gepland. De zondagsvieringen beginnen om 
10.30 uur. 

Hieronder het voorlopige rooster:
Zondag 3 mei Koor nog niet bekend
Zondag 10 mei Dodenherdenking 10 mei 1940, 
Moederdag met Koor ‘De Maasklanken Land van Cuijk
Hemelvaartsdag 14 mei met Gemengd koor Overasselt
Zondag 17 mei met Jeugdkoor Elements Cuijk
Zondag 24 mei Pinksteren met Martinuskoor Epe, 
Vaassen
Zondag 31 mei 
8.30 uur Bedevaart Groesbeek met het seniorenkoor
10.30 uur Sluiting meimaand met Koor ‘De Maasklan-
ken Land van Cuijk

Meer informatie zie t.z.t. op de affiches.
Wij wensen U Zalig Pasen. U bent van harte welkom 
bij de Grot en in de kerk van Katwijk

Contactgroep Katwijk

Rondom de 
Martinustoren Katwijk
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Dagbedevaart en driedaagse 
verzorgde bedevaart naar Beauraing

Van 20 t/m 22 juni 2026 wordt er een verzorgde be-
devaart georganiseerd door het Nederlands Beauraing 
Comité Pro Maria. Deze verzorgde bedevaart wordt 
begeleid door een medisch team en brancardiers 
(allen vrijwilligers). De opstapplaats is de Basiliek 
in Oudenbosch. We rijden zonder tussenstop recht-
streeks naar Beauraing. Vervoer met rolstoelbus is 
beschikbaar. De reissom voor de 3-daagse reis, incl. 
busreis, verblijf en maaltijden is vanaf € 260,-

De dagbedevaart vertrekt zondagochtend 21 juni 
2026 vroeg vanaf Roosendaal en Bergen op Zoom 
rechtstreeks naar Beauraing. De reissom voor volwas-
senen is € 45,- p.p. en voor jongeren t/m 18 jaar € 
30,- p.p.. 

Informatie en opgave bij Vereniging Nederlands Beau-
raing Comité “Pro Maria”: 
Maria Hagemeijer-De Wit 06-28713393 of kijk op: 
http://nbcpromaria.weebly.com/

Met vriendelijke groet,

Vereniging Nederlands Beauraing Comite “Pro Maria”
Maria Hagemeijer - De Wit
website: http://nbcpromaria.weebly.com/
mail: nbcpromaria@gmail.com
06-28713393

De parochie uit

Geloofsgemeenschappen

Tijdens de kerstavondviering in Linden is het fantasti-
sche bedrag opgebracht van € 642,73.
Hartelijk dank aan allen die hieraan hebben bijgedra-
gen!

Om even bij stil te staan
Het onderstaande gedicht is van Toon van Dijk, oud-
pastoor van Mook, Middelaar en Molenhoek. Toon over-
leed op 14 augustus 2023 op 89-jarige leeftijd. In zijn 
laatste actieve jaren als pastoor is hij ook geregeld in 
Linden voorgegaan. Dit gedicht was opgenomen in het
Carnavalsnummer van Rond De Lindense Toren.

Bewust
Het leven gaat zijn eigen gang

dag na dag
het heeft zijn loop, loopt ongemerkt.

Ongemerkt leven we, leven we ons eigen leven
Van dag naar dag

met zijn eigen gang die we kennen.
Tot we even, even de sleur verlaten

een dag of wat
ons zelf ontdekken te midden van anderen.

Tot we vragen gaan stellen vragen aan ons leven
over de dagen ons gegeven

aan onze eigen gang omdat we het leven niet kennen.
En dan ontdekken wie je bent

wat je kunt doen voor anderen,
hoe je de wereld mee kunt bouwen tot een huis,

een thuis voor allen, voor God en de mensen

Toon van Dijk
(februari 1994)
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Een oude nieuwe ontdekking… 
de sluitplaat in de Martinuskerk

Sinds het einde van 2025 is de sluitplaat in de Marti-
nuskerk vernieuwd. De lelijke witte, voorheen grijze 
plaat is vervangen door een kleurrijke sluitplaat. De 
plaat is niet zonder betekenis. Onze eigen kunstenaar, 
Titus Peters, 
heeft vanaf een 
korrelige foto, 
waarschijnlijk 
van voor de 
Tweede We-
reldoorlog, de 
sluitplaat gere-
construeerd. 

Het is een tweede poging, want zo wordt in het boek 
Licht op de Martinus geschreven: “Deze houten, bijna 
ronde plaat dekt het gat af waaruit voorheen het touw 
naar beneden hing, waarmee de angelusklok geluid 
werd. Oorspronkelijk was op de plaat een voortzetting 
van de ribben van het gewelf als motief zichtbaar. De 
bedoeling is dat de huidige egaal grijze plaat weer de 
kleuren en het motief krijgt zoals vroeger het geval 
was.

Al eerder heeft Titus een nieuwe beschilderde plaat 
gemaakt. Hij had keurig de afmeting opgenomen: 
één meter vierenveertig in doorsnee. Hij kocht een 
plaat van één meter tweeëntwintig bij twee meter 
vierenveertig en ging aan het werk. Toen het kunst-
werk klaar was, bleek Titus zich vergist te hebben. Hij 
had namelijk een plaat van één meter tweeëntwintig 
gemaakt. Geërgerd liet hij de te kleine plaat achter 
op de gewelven, hoog boven in de viering, waar in de 
loop der jaren meer rommel terecht was gekomen. 
Enige tijd daarna waren werklieden op de gewelven 
aan het werk en één van hen vond daar een in zijn 

ogen kostbaar 
oud kunstwerk. 
Hij nam het mee 
naar huis. En zo 
hangt nu er-
gens in Brabant 
een echte Titus 
Peters aan de 
wand.”

Het heeft daarna 
enige jaren op 
zich laten wach-
ten, begrijpelijk 
na zo’n foutje, 
maar nu mag het 
resultaat er dan 
ook zijn. Een 
prachtige plaat 
in de kleuren die 

passen bij de ribben en de kerk. Maar tegelijkertijd is 
het ook een plaat vol met betekenissen. 

Op de plaat staan de vier paradijsrivieren, die ge-
noemd worden in het boek Genesis (2,10-14): “Er 
stroomde in Eden een rivier die voor water in de tuin 
zorgde. Verderop werden het vier rivieren. Eén van 
die rivieren is de Pison, die om het land Chawila heen 
stroomt. In Chawila zit zuiver goud in de grond, en er 
komen edelstenen en parfums vandaan. De tweede 
rivier heet de Gichon. Die stroomt om het land Nubië 
heen. De derde rivier heet de Tigris. Die stroomt ten 
oosten van het land Assyrië. En de vierde rivier is de 
Eufraat.” Deze rivieren staan geschilderd in de blauwe 
waterstromen en zijn door de bijgeschreven (afge-
korte) namen makkelijk te herleiden.

We stonden echter al enkele jaren voor een groter 
vraagstuk: de vier letters die naast de rivieren staan: 
A,C,S,U. Velen zijn op zoek geweest en soms leek er een 
oplossing te komen. Eén ervan was een afkorting van een 
mogelijke uitspraak van de mystica Geertuid van Helfta, 
‘Ad Crux Sequens Umbra’, ‘naar het kruis, de schaduw 
volgend. Alleen was er geen verbinding te vinden met de 
vier grote stromen, die afgebeeld stonden.

Na enige navraag bij collega-theologen op het bis-
dom komen we gezamenlijk tot een mogelijke andere 
betekenis. Het zouden de toenmalige bijbels bekende 
stromen en landen kunnen zijn, in de tijd dat het 
boek Genesis werd geschreven. En de letters zouden 
dan naar de landen verwijzen, waar de rivieren stro-
men: Assur (Assyrie), Cusch (Ethiopie), Sumur (Irak) en 
Urartu (Armenie).

Tot op heden lijkt dit de meest voor de hand liggende 
verklaring van de afbeelding en de afkortingen. Een 
zoektocht die lang heeft geduurd, maar de moeite 
waard is. Of er een betere verklaring opduikt, mis-
schien ooit in een archief, wachten we af. Maar het 
resultaat van de nieuwe sluitplaat mag er zeker zijn.

Vicaris Theo Lamers
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